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             WIJ GAAN GENIETEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

Wij zijn op reis geweest naar Terschelling. 
De accommodatie “de Brandaris” was helemaal top! 
Met reisbegeleiders Wim en Karen, hebben wij er samen een 
onvergetelijke vakantie van gemaakt.  
Albert zijn lach, Ron zijn knipoog, Tanja met haar knuffels 
goedemorgen komen zeggen, prachtig!!! 
Minnie-Ann haar sprankelijke gezicht, helpen met van alles, een 
goede rots in de branding. Een kat uit de boom kijker, dan komt hij 
los en geniet van alles, dat is Tjeerd. Bert zijn droge humor, zijn lach, 
onbeschrijfelijk. Jan de knuffelaar, behulpzaam, een lief mens. 
 Jullie zijn toppers!!!  
 
 

 
     

   
 
 
 
 

 

            
 
  



 

 

 

Dag 1  2-6-2023 
 

Eindelijk is het zo ver, wij gaan naar Terschelling. Na de laatste 
voorbereidingen van de reisbegeleiders, de bus in. Nog niet 
helemaal compleet, zijn vakantiegangers die in Harlingen 

reisbegeleiders. Wim met de bus naar het benedendek, Karen met 
iedereen een bakkie gedaan met wat lekkers erbij en wij lopend de 

een beetje spannend, maar de humor en het plezier sprankelde er 
al vanaf. “Wij gaan op vakantie” hiiiihaaaa, was het motto op dit 

accommodatie. Ieder van ons spullen naar kamer gebracht, even 

heerlijk gesnackt, nog wat televisie gekeken, allemaal moe en 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 2 – 3-6 
 

Ieder van ons goed geslapen. Sommige met het licht van de 

vuurtoren in hun kamer en in de ochtend mooie vogelgeluiden. Er 

was een vogel die om 04.00 even wilde laten weten hoe mooi hij 

kon zingen……welke vogel geen idee. Om 09.30 ontbijt, heerlijk. 

Iedereen heeft ervan genoten, hebben gelachen. Albert verteld met 

heel veel plezier, hij al vaker met Wim heeft gereisd. Wim graag 

grapjes maakt, je dit niet serieus moet nemen. Na het ontbijt nog 

een bakkie koffie gedaan, omgeving rondom accommodatie 

verkent, geborreld met wat hapjes erbij. Voor de rest heerlijk 

chillen. Motto “dit is nou pas echt vakantie” en “het is mij allemaal 

wat” 

Heerlijk andijvie met gekookte aardappelen gegeten. 

Wederom moe en voldaan naar bed. Iedereen raakt steeds meer 

aan elkaar gewend, komen meer in de vakantiemodus. Wat zeker 

aanwezig was, de klik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 3 - 4-6 
 

Het eiland verkennen, met Wim als gids. Allemaal wat stil van de 
schoonheid van het eiland. De natuur, vogels, strand, zee, genieten. 
Wij zijn naar een kofferbakmarkt geweest. Voor meerdere van ons 
een hele nieuwe belevenis, maar het was geslaagd. Op naar het 
Hartbreak Hotel. De naam zegt het al, Elvis is still alive and kicking. 
Deze strandtent is gebaseerd op de jaren 50 en 60. In het zonnetje 
genoten van een drankje. Heel leuk gesprek gehad met de mensen 
naast ons, de hond was populair. Albert vond het geweldig, er toch 
nog mensen zijn die met je praten, interesse tonen, gewoon als 
mens. In de duinen heerlijk zelf gesmeerde broodjes gegeten. Terug 

naar huis, beetje uitrusten en heerlijk uiteten geweest.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Dag 4 – 5-6 
Fris en fruitig aan het ontbijt, daar vallen pyjama`s ook onder. “Wij 

hebben vakantie” Minnie Ann tijdens het ontbijt opeens een tand 

minder in haar mond. Op naar de tandarts. In de bus hebben Karen 

en Minnie Ann echt vreeslijk gelachen om de meest stomme 

dingen. Ons motto; he zo doe je dat, hiiiiihaaaaa. Waren op tijd om 

met de groep uiteten te gaan. Hehe phoe phoe, het is me allemaal 

wat. 

De rest van de groep gerommeld, waarop ieder zei, heerlijk dit is 

nou echt vakantie. Uitslapen, wanneer ergens geen zin in, ook 

prima. Het bloementje “Tanja”. Bij elke zeehond die zij zag, daar is 

Wim. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Op pad met de huifkar in de avond. Kampvuur, marshmallow, dekentje, bittertje en een 
eilander speelman. In eerste instantie voor ieder van ons even de kat uit de boom kijken. 
Uiteindelijk volop meegezongen, genoten van al het moois om ons heen. Heee……….dit is 
echt vakantie. Wie zijn de beste, wij zijn de beste. Ieder van ons heeft het geflikt, door het 
mulle zand te lopen. In de huifkar, hebben twee meiden leren kennen, geweldig, gelijk een 
klik. Ontzettend gelachen, hebben geholpen waar nodig. “dit alles is toch niet mogelijk, 
onwijs aan het genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 5 – 6-6 
 

Uitslapen, ontbijten met heel veel lekkers. Op sommige dagen wel bijna twee 
uur aan tafel gezeten. Werkelijk waar, heel veel gelachen. Melkpakken die door 
de kamer gingen en ga zo maar door. “Wij maken er een feestje van” Iedereen 
zeer behulpzaam bij alles. Op een gegeven moment was er een polonaise naar 
de keuken.  
Zeehondentocht, heerlijk weer en…….zeehonden gezien. Tjeerd helemaal in 

zijn sas, net als ieder ander van ons. Heerlijk geluncht in het huisje, daarna 

even ontspannen. Wim en Albert even aan de wandel en stiekem even een 

kroegje meegepakt. Tanja, druk in de weer met Diamond Painting, niemand 

kan dit evenaren. Tanja “bloemetje” heel goed in het “pesten” van Wim, 

eigenlijk de hele groep wel, dit op een leuke manier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DAG 6 - 7-6 
 

UITGEBREID ONTBETEN, GEWANDELD, TOCH MAAR WEER GAAN SHOPPEN. 
LEUK, IEDEREEN GESLAAGD! 

Vakantieherinneringen uitgedeeld 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heerlijk uiteten geweest! Super lekker, VIS! 
  



 

 

 

Dag 7 – 8-6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

Waren allemaal op tijd op, ontbeten, broodjes gemaakt om mee te nemen. 
Heel dubbel gevoel, ergens heerlijk om weer naar huis te gaan, maar aan de 

andere kant niet. Waren binnen no time klaar met opruimen, koffers in busje, 
etc. Met op de boot gaan, hebben wij ons luid laten horen. HHHHIIIII 

HHHAAAAAA  
WIE ZIJN DE BESTE, WIJ ZIJN DE BESTE. 

 
JULLIE HEBBEN GENOTEN!  

EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE 


